a ie 


NASİHATLER 
Ly 


Ey Nefsim! 


“Biliyorum” diyorsun, 

Lakin, bildiğini yaşamıyorsun! 
Bildiğinin gereğince amel etmiyorsun! 
Peki, bu nasıl bilmek? 

Ya bilmiyorsun! 

Ya da samimi değilsin! 

Samimiyet olmadan bu yolda ilerleyemezsin! 
Unutma! 

Bu kapının anahtarı: 

SAMİMİYET 'tir. 

Çünkü samimiyet, ihlası kazandırır! 
Samimiyetin delilide GAYRET'tir. 
Gayretin var mı? 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Ey Nefsim! 


Yolculukta yediğini, içtiğini, aldığını, sattığını, yürüdüğünü, koştuğunu, 
sevincini, üzüntünü, seyrini anlatmayı bırak! 

Bunların hepsi burada kalacak! 

Vuslat yurduna götürmek için heybene ne koydun? (!) 

Ondan haber ver bana! 


kAX 


Ey Nefsim! 


Etrafındaki insanlar birer birer ölümü tadıyor ve berzah alemine göç ediyor 
mahşer gününü beklemek üzere! 

Sen henüz bu tadışa ulaşmadın. 

Ölümü tatmadan önceki hazırlıklarını yaptın mı? 

Ölüme hazır mısın? 

Berzah (kabir) yurduna hazır mısın? 

En çetin gün olan mahşer yurduna hazır mısın? 

Ne zaman bu gaflet uykusundan uyanacaksın? 

Düşünmez misin? 

İbret almaz mısın? 

Bu gaflet seni daha ne kadar uyutacak? 

Ölüm gelip kapını çaldığında zaten uyanacaksın. 

Ama ya o zaman çok geç olursa, bunu hiç düşündün mü? 

Gel ey nefsim! 


Uyan artık! 
Yola gir, gereğini yaşa! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


'Din nasihattır!' Buyurmakta Rasulullah (S.A V.) efendimiz. 

Biz de buradan bu paylaşımlarımız ile önce kendi nefsimize sonra siz 
kardeşlerimize ve makalelerimizin ulaştığı, bunları okuyan ve üzerinde tefekkür 
eden her Müslüman kardeşimize ilmimiz nispetinde nasihat etmekteyiz inşaAllah. 

Amaç bu farkındalığı oluşturmak, diri tutmak ve gereğini yaşamaya sevk 
edebilmek. 

Üzerinde derin ve insaf ile tefekkür edilebilirse bu makalelerde Hakk'a ve 
hakikate yönelik çok ilimler ve hikmetler görülebilecektir. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Bazı insanlar için bazen bir musibet bin nasihatten evladır! 

Bazen insanlar birçok hakikatten perdeli kalabilir, göremeye bilir, feraset 
sahibi olamayabilir. Bazı insanlar sonucu acı da olsa ille bu acıyı tadarak tecrübe 
edinmek isterler. Nasihat bazen kâr etmez. Feraset sahibi insanların sözlerine itibar 
etmezler. Nihayetinde acı tecrübe ile tadarak, başlarına gelen musibeti yaşayarak 
evvel verilen nasihatin haklılığını anlayabilirler. 

Hayır her zaman bollukta, kazanmakta, istediğinin olmuş olmasında 
değildir! 

Hayır bazen darlıkta, kaybetmekte, sıkıntıya girmekte, acı tecrübede, 
görmekten perdelendiğin ya da görmek istemediğin hakikatleri zorla görmekte, ders 
almakta, yaptığın hataların bedelini ödemek zorunda kalmaktadır. 

Başta şer gibi görülen nice olaylar vardır ki sonradan hayra dönmektedir. 

Yeter ki kişi bunları doğru görüp doğru değerlendirme kemalâtına erişmiş 
olsun. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


Denize düşmüş, çırpınan ve boğulmakta olan kimseye: 
"Yüzme bilmiyordun madem niye girdin denize" deme!.. 
Önce onu boğulmaktan kurtar! 

Sonra nasihat edersin. 


Allah en doğrusunu bilir. 


Samimiyet nice kilitleri açan bir anahtardır! 
Samimiyetin delili ise gayrettir! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


“Mürekkep olan her şey perdelidir.” 
Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 


Talep edilen şeyi elde edebilmek için samimiyet, gayret ve sabır gösterilmesi 
gerekir. 

Talep edilen şey elde edildikten sonra o şeyi elde tutabilmek için ise aynı 
samimiyet, gayret ve sabra devam edilmelidir. 

Bunu başaramayan nice kimseler elde ettiği şeyi elde tutmaya muvaffak 
olamamıştır! 


Allah en doğrusunu bilir. 


Allah'ı bilmek, kulluğunun hakikatini bilmek ve yaşamak ancak ilim talep 
etmek ve talip olduğunu elde etmek ile olabilir! 

Talep edilen ilmi elde etmeye yönelik amele yönelmeli ve bu amelde sebat 
etmelidir. 

Sabır, sebat gayret samimiyet bu yolculuğun olmazsa olmaz 
unsurlarındandır! 


Allah en doğrusunu bilir. 


Hastalığın sendendir! 

Başka bir sebep aramana gerek yok! 

Yeter ki bunu gör! 

İlacı da sendedir! 

Bunu görmek, bilmek ve gerekeni yapmak için ihtiyacın olan belki bunu 
sana işaret edecek bir sebep, bir vasıta, bir vesile, bir rehber! 

O kadar! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Hakikate dair edinilen ilim elbet kişide müspet yönden bir değişim 
getirir/ getirmelidir. 

Bu değişim olmuyorsa, açığa çıkmıyorsa kişinin öğrendiği ilim fiiliyata 
geçmiyor, gereğini açığa çıkarmıyor demektir. İlim öğrenmekten gaye o ilim ile amel 
etmek olmalıdır. Bu durumda öğrenilen ilmin gereğince hiçbir zaman amel 
edilmediğinde ise edinilen ilim yük olur. 

İlim gereği yerine getirilirse cehaleti ortadan kaldırır. 

Belki çok şey öğreniyorsun, öğrenmektesin ama bu öğrendiklerin sende 
olması gereken tesiri oluşturmuyor ise kendini sorgula! 

Neden? 

Nefsine mi yenik düşmektesin? 

Samimiyetsiz misin? 

İmanın mı çok zayıf? 

Bunu iyice tefekkür et! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


Allah'ın mekr'inden (tuzağından) emin olma! 

Bu tuzaktan mutlak korunmuş olduğunu sanma! 
Allah kulunu sınar (imtihan eder)! 

Resulullah (S.A V.) efendimizin buyurduğu gibi: 
"Sen'den sana sığınırım " de! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Bugün için tasavvuf yolunda yürüyen isteklilerin, bu gibi ilmi meclislere 
devamsızlıkları yüzünden başarı ve kurtuluşları azalmaktadır. Çünkü onlar bu gibi düşman 
elçileriyle (nefs'i emmareyi düşman, nefsin kötü hasletlerini de düşmanın elçileri olarak 
nitelemiştir) nasıl konuşacaklarını, ne şekilde davranacaklarını bilmedikleri için, onlara karşı 
siyasetlerini yürütecek içlerinde bir güç olmadığından, sert ve kabaca davranmaktadırlar. 

Burada birçok müridlerin hayır yoluna girdiğini görürsün, fakat sebatlı değildirler. 

Şeytan onlarla istediği gibi oynamakta ve kandırmaktadır. 

Tedbirat-ı İlahiye - Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 


kk% 


Kendi bakışını ve değerlendirmeni Allah'ın yaratıkları hakkındaki bilgisine tercih 
etme ve üstün tutma! 


Allah (dilediği kişiyi) Müslümanların işlerini deruhte etmesi üzere görevlendirir ve 
yönetici yapar. Bu itibarla yöneticiler ve valiler zalim bile olsalar, Allah'ın onlarda bilmediğin 
bir sırrı vardır. Allah'ın onlar vasıtasıyla uzaklaştırdığı kötülükler ve onlar vasıtasıyla 
meydana gelen hayır ve maslahatlar, zalim olduklarında bile, zulümlerinden daha çoktur. 
Buna rağmen insanlar genellikle kendi bakışlarını, Allah'ın yaratıklarındaki fiiline tercih eder 
ve üstün tutarlar. 

Şeytan onlara gelir, haksız eleştirilerini idarecilerine yöneltmelerini sağlayarak 
onları görevlendirenin Allah olması nedeniyle doğruyla aralarına perde çeker ve Hz. 
Peygamber'in şu buyruğunu kendilerine unutturur: “Bir el itaatten ayrılır ve emre ve ehline 
karşı koyarsa, şeytan o cemaate girer.” Şeytanın oraya girmesi, bu ve benzeri hadisleri tevil 
etmek demektir. Aynı zamanda şeytan onlara şu hadisi de unutturur. Hz. Peygamber şöyle 
der: “Yöneticiler zulmederse sizin lehinize ve onların aleyhinedir; adil davranırlarsa sizin ve 
onların lehinedir." 

Allah Kur'an ile saptırmadığı kimseyi sultan vasıtasıyla saptırabilir. Bu meseleyi 
açıklamak sadedinde sadece Hz. Âdem'in halifeliği hakkında meleklerin Allah'a itirazı 
bulunsaydı, yeterli olurdu. Dikkat ediniz! 

Hz. Peygamber zekâtın tamlığının bir tezahürünü de sadaka toplayıcının -haksızlık 
etse bile- senden razı olarak geriye dönmüş olması olarak zikretmiştir. Kastedilen zekâtı 
toplayan kişidir. Bu kapı insanların habersiz kaldığı ve nefislerinin yüzüne kapamış oldukları 
bir kapıdır. Bir hususta düşüncesi olan herkesin bir nasibi vardır, fakat Allah'ın katında 
neyin bulunduğunu bilemez. Bu konuda Allah'tan gelen pek çok delil gördük. 

Birini kınarken, Allah'ın kınadığı şekilde niteliği kınaman lazımdır, yoksa kendine 
karşı ihlâslı davranırsan o nitelikle niteleneni kınama! 

Birini överken hem sıfatı ve hem onunla nitelenen kimseyi övmelisin; zira Allah seni 
bu nedenle över. 

Fütuhat- ı Mekkiyye Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 
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Kişi kendisine marifet kazandıracak ilimler içeren kitapları okumaya, 
kelamları dinlemeye, sohbet meclislerinde bulunmaya gayret gösterdiği oranda 
kelime dağarcığı arttığı gibi, anlayış ve idrak seviyesi yükselir. Tefekkür dünyası 
genişler. Sebep - sonuç ilişkilerine dair bağıntıları doğru şekilde analiz eder, tespit ve 
çözümlemede bulunur. 

İstidatı idrak etmeye müsait olduğu, ayn-ı sabit'i bu hakikatleri doğru 
şekilde anlamaya uygun olduğu sürece kişi şartların oluşması ile yani bunu elde 
edecek kıvama, olgunluğa erişmek neticesi takdirinde olanı elde edecektir. 

Kişiye düşen görev azimle ve samimiyet ile gayret etmektir. 

Bıkmadan, usanmadan, yes'e düşmeden sabırla gayret etmektir. 

Uyanık olmaya, her oluşta bir hikmeti görmeye gayret etmektir. 

İşittiği kelamı kulakla değil gönül ile işitmeye, baktığını gözle değil kalbi ile 
görme haline ermeye gayret etmektir. 

Gayret ise samimiyetin tezahürüdür. (Açığa çıkışıdır) 


Allah en doğrusunu bilir. 
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İnsan unsuri yaratılışının tesirlerinden arınmadıkça kesiflikten latifliğe geçiş 
yapamaz! 


Latifleşmedikçe ruhunun sultanlığı zahir olmaz! 

Kalp aynası cilalanmadıkça sultan buyruğu yerine gelmez! 
Bunu anladıysan ey sultan! 

Sultan'ın sarayını hazır et! 


Allah en doğrusunu bilir. 
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Hakk'ın kalbine olan tecellisinin nuru ile gördün, 

Kur'an ve Furkan'ı bildin, 

Hükmünün gereğince amil oldunsa, 

Artık bulunduğun istikamet üzere hareket ederken 


kınamalarından çekinmemelisin! 


Allah ile birlikte olana gam yoktur! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


kınayıcıların 


Vuku bulan hadiselere nefs gözüyle değil kalp gözüyle bakan kimse doğru 
olanı görür ve selamette olur. 


Nefs gözüyle bakan, heva ve hevesinin kurbanı olur. 


Kalp gözüyle bakan, Hakk'ın kalbe olan tecellisinin nuru ile bakar ve 
selamet bulur. 


Kalp gözü ile bakmak; 

Allah için sevmeyi, 

Allah için buğzetmeyi, 

Allah için affetmeyi, 

Allah için ceza vermeyi, 

Her işinde Allah'ın rızasını gözetmeyi getirir! 


Kalp gözü ile bakmak, Rasulullah (S.A. V.) efendimize zahirde ve batında 
tam bir ittibayı gerektirir. 


Kur'an ahlâkı ile ahlâklanmayı gerektirir. 


Kur'an'ı ve Furkan'ı iyi bilmeyi, yerli yerince ve mertebesine uygun olarak 
hükmünü icra etmeyi gerektirir. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Kişinin tefekkür ufkunun genişliği, hayal dünyasının zenginliği, idrak 
yetisinin sağlamlığı ve yetkinliği sahip olduğu kelime haznesinin genişliği ile doğru 
orantılıdır. 

Bu yüzden hakikatlere hakkıyla vakıf olmayı murad eden kimse kelime 
dağarcığını genişletme azmi ve gayretinde olmalıdır. 

Bu hakikatleri ifade etmekte kullanılan tasavvuf istilahlarına ne kadar çok 
vakıf olursanız o kadar çok hakikatlere vasıl olursunuz. 

Bunun içindir ki tasavvufi eserleri, makalelerimizi defaatle okuyunuz, 
sohbetlerimizi defaatle dinleyiniz. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Hangi konuda zayıf, güçsüz isen, zaafın var ise, kendini sınırlamakta, 
kontrol altında tutmakta zorluk çekiyorsan imtihanın (sınanman) da çoğunlukla bu 
zayıf yönünden gelir. 

Düşmanın olan nefsin seni bu zayıf noktalarından vurmanın planını 
yaparken, diğer düşmanın olan şeytan da seni bu zafiyetin olan alanlardan vurmaya, 
yenilgiye uğratmaya gayret eder. 

Şeytan (cin) bunu yaparken gerek nefsini kullanır gerek kalbine düşünce 
(ilka) atar. 

Eğer ki şeytan seni bu cihetten kuvvetli bulursa o zaman da kullanabildiği, 
etki altına alabildiği kişileri sana karşı kullanır. 

Bu kişiler şeytani düşüncelere sahip kötü ahlâklı kimseler olabileceği gibi 
bazen cinlerin tesirine karşı korunmuşluğu olmayan ya da bu konuda zayıf olan o 
kişinin eşi, çocuğu, akrabası, arkadaşı, komşusu vb. de olabilir. 

Bu hususu doğru bir şekilde tefekkür eden ve doğru adım atan kimse 
eksiklerini tamamlamış kalesini sağlamlaştırmış olur. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


“Elem neşrah leke sadrek (sadreke).” İnşirâh - 1 
Meali: “Biz senin sadrını (göğsünü) açıp genişletmedik mi?” 


Her insanın sadrı (göğsü) cehaleti ve kızgınlığı ölçüsünde daralır, sıkılır. 

Allah'ın hidayet etmesi ile açılır ve genişler. 

Hak yoluna karşı daralan, Hakk'ın emirlerini yerine getirmeye karşı daralan 
göğüs, batıl olan şeylere karşı genişler. 

Batıl olan şeylere karşı daralan göğüs ise Hakk için genişler. 

Yani; Allah'ın emrini gözeten, rızasına erecek ameller ile meşgul olan kimse 
ve bunun için Allah'tan yardım isteyen kimsenin göğsünü Allah bu hayır yolunda 
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genişletir. Huzur ve rahatlığı bulur. Bu kimsenin göğsü Allah'tan bir rahmet olarak 
Allah'ın rızası olmayan işlere karşı daraltılır. Böylece kişi batıl işlere, boş, malayani 
işlere, günaha sevk edecek işlere meyletmekten sıkıntı duyar. 

Boş, malayani, batıl günaha meyleden ve böylesi amellerde bulunan 
kimsenin göğsü bu amellere karşı genişlik bulduğundan, böylesi bir kimsenin 
Allah'ın emirlerini yerine getirmek, rızasını gözetmek hususundaki amellere karşı ise 
göğsü daralır, sıkılır. 

Genişliğin ne tarafta ise meylin o tarafadır! 

Durumunu insaf ile tetkik et ve ahvalini gör! 

Allah'ın, Resulüne hitabına bakınız: “Elem neşrah leke sadrek (sadreke) 


/ 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Okumak! 

Dinlemek! 

Okumak; bir şeyi bilmek, tanımak, idrak etmek anlamında ele alınmalıdır. 

Bakmak ile görmek ayrı şeylerdir. 

Dinlemek derken de okumayı sağlayan o idrak açılımının zuhura gelmesini 
ifade etmek istiyorum. 

Bu bağlamda samimiyet ile hakikatleri bilmek isteyen kişi/mürid iyi bir 
dinleyici olmalıdır. 

Susmayı ve dinlemeyi, nerede ve nasıl yapması gerektiğini çok iyi bilmeli ve 
uygulamalıdır. 

Belli bir düzeyde ilim sahibi olabilmek ve hızla terakki edebilmek için önce 
susmak ve dikkatle dinlemek şarttır ve salikin bu manevi yolda hızla ilerlemesini 
sağlar. 

Susan ve dikkatini/himmetini sadece söyleneni, gösterileni anlamak 
gayesine odaklayan kimse kâmil bir dinleyicidir. Bu sayede birçok ayrıntıyı gözden 
kaçırmaktan kurtulmuş olur ve meseleyi hakkıyla idrak edebilecek duruma kendisini 
hazırlamış olur. 

Bu minvalde mürid/salik/dinleyici, anlatılan veya gösterileni doğru 
okumuş/dinlemiş olacağından kendi terakkisi adına birçok kazanım, fayda, hayır 
elde etmiş olacaktır. 

Temel/direk diye nitelenen belli düzeydeki bilgiye haiz olup bu donanımı 
elde ettikten sonra mürid, bu elde ettiği bilgilerin ışığından hareketle 
detayları/ teferruatı öğrenmek ve böylece kemâlatını sağlayabilmek gayesi ile soru 
sorabilir, sormalıdır. 

Bu mertebeye gelen müridin ise belirtilen ölçüler dairesinde soru sorması 
gereklidir ve yine soru sorduktan sonra aklını sorusuna odaklamaktan kaçınarak 
verilen cevabı anlamaya, söyleneni dinlemeye odaklanması gerekir. Aksi halde 
sorusunun cevabını alamadığını düşünecek, kendi blokajında kendini bloke edip 
sınırlılığında kısır döngü içerisinde kalarak yine dinlemekten ve dahi anlamaktan 
kendisini mahrum bırakmış olacaktır. 


Belirttiğimiz bu husus birçok dinleyicinin/ müridin gözden kaçırdığı ve bu 
sebeple birçok bilgiden / hayırdan mahrum kaldığı bir konudur. 


Allah en doğrusunu bilir. 
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Bulunduğun yer, konum, seviye, mertebe, açı itibariyle baktığın şeyin 
mahiyeti hakkında sağlam, doğru, kâmil bir bilgiye sahip olamadıysan; bulunduğun 
yeri, konumu, seviyeyi, mertebeyi, açıyı değiştir ve değerlendirmeni bir daha mevcut 
değişiklikten elde ettiğin veriler ile yap! 

Böyle yaparsan birçok müşkülü hallettiğini, birçok kısıtlamadan 
kurtulduğunu, ufkunun genişlediğini, sağlam, doğru ve kemalat adına daha isabetli 
Karar, Görüş, İfade, Düşünce elde etmiş olduğunu müşahede edersin! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


“Hal böyle olunca âlemdeki görüş ayrılığına sahip kimselerin 
münakaşalarına bakan arif kimse insaf ederek her hak sahibinin hakkını kendisine 
teslim eder. Bu görüş ayrılıklarının olması kaçınılmazdır. Çünkü Allah kullarını eşit 
yaratmadı! Âlemde bir derecelenme vardır ve bu derecelenme bu sonucu doğurur 
doğal olarak. Hatta görmez misiniz ki ehlullah da dahi (henüz vuslata ermemiş, seyri 
sülukunda kemalat bulmamış, tabiri caiz ise geçilmesi gereken durağa henüz 
ulaşmamış ehlullahı kastetmekteyim) gerek mizaç ve fıtratlarından kaynaklanan 
gerekse bu yoldaki meşreplerinden kaynaklanan görüş ayrılıkları oluşmuş, 
keşiflerine göre elde ettiği bilgileri en kâmil bilgi zannına kapılmışlardır.” 

Yaratılış amacını ve kulluğunun gereklerini araştıran insan bu âlemde 
daima seyr-u süluk halindedir, yani terakki etme adına her an bir önceki andan daha 
fazla bir bilgiye ve idrake nail olur. Uyanık kimse bilir ki âlemde cereyan eden her 
olay, her söz, her duruş Hakk'ın kuluna seslenişidir. Bu minvalde âlemde yaratılmış 
olan her şey Allah'ın ayetleridir, görmesini bilene. 

Yaratılış gayemiz hakikatimizin bilincine varmak, âlemlerin yaratıcısı 
(Rabbul Âlemin) olan Allah'ı bilmek, tanımak ve O'na kulluğumuzu layığı ile yerine 
getirmeye gayret sarf etmektir. Bu biliş ve tanıyış ebetteki her kulun ayn-ı sabiti 
(değişmez hakikati) nispetince açığa çıkacaktır. Kap ancak içindekini dışa sızdırır, ya 
da başka bir ifade ile suyun rengi kabın rengidir. 

İşte bu yolculuğa çıkmaya karar veren, bu yolculuğa istidatı olan, bu 
yolculuğa nasibi olan kimse bu yolculuğun usullerini yerine getirip, nefs terbiye ve 
tezkiyesi ile, hakikat ilimlerini tahsil ile, hakikate vakıf olmuş ehlullahın gerek 
sohbetlerinde bulunmak gerekse eserlerini okumak ile, ibadetlerine devam, Allah'ın 
emir ve nehiylerine uygun bir yaşam sürmek ile bu yolda ilerler. (seyr-u süluk eder) 

Yolculuğun başlangıcında sahip olduğu idrak ile yolculuğu sırasında ve 
nihayetinde sahip olduğu idrakte derecelenme olması kaçınılmazdır. İlmi arttıkça 


ufku genişleyecektir. Başlangıçta “hal”in tesiri altında kalıp hal'in değişmesi ile 
birlikte ifadeleri de değişiklik arz edecek ancak ilminin artışı ile birlikte bu halden 
hale girmelerindeki sıklık ortadan kalkacak, mertebe ehli olmasından dolayı 
tespitleri, sözleri, hal ve davranışları daha doğru, daha kâmil bir duruma geçecektir. 
Seyr-u sülukun başında kişiye hal baskın gelirken nihayetinde mertebe ehli olur ve 
ilmin getirisi baskın gelir. 

Bu bilgiler ışığında ehlullahın eserlerini incelersek şunu görürüz ki: 
Ehlullahın bir kısmının bir konu hakkındaki ifade ve tespitleri ile başka bir takım 
ehlullahın aynı konu hakkındaki ifade ve tespitleri farklılık arz edebilir. Ya da aynı 
ehlullahın seyr-u sülük başlangıcındaki ifade ve tespitleri ile ömrünün ahirinde aynı 
konu hakkındaki ifade ve tespitlerinde bir farklılık açığa çıkabilir. Burada konuya 
tam vakıf olamayan okuyucu ikilemde kalabilir. Hangi ifadenin doğru olduğu 
hususunda ya da hangi tavsiyenin daha kâmil olduğu hususunda ayırım 
yapamayabilir. Benzer bir durum hadis okuyucuları için de geçerlidir. Resulullah 
(S.A.V) efendimizin bir konu hakkındaki farklı ifadeleri ve farklı tavsiyeleri 
muhatabın farklı kişiler olmasından, bu kişilerin farklı ilim, idrak, hal ve 
mertebelerinde bulunmasından kaynaklanıyor olabilir. Resulullah efendimiz bir 
mevzuyu bir şahsa izahta bulunuyorsa muhatabının düzeyine göre bu hitap ve 
izahatlarda bulunmuştur. Bu durum meselelerin daha doğru anlaşılabilmesi için göz 
ardı edilmemesi, hatırda tutulması gereken bir durumdur. 

Ehlullahın eserlerini okurken buna dikkat ettiğimiz zaman görürüz ki; eser 
sahibi ehlullah bu eserini seyr-u sülukunun başlarında yazmış ise daha çok şatahat 
sözlerde bulunmuş, içinde bulunduğu hal'in verisi ile ayık bir insandan sadır 
olmayacak/olmaması gereken sözler sadır olmuş, hakikatlere keşfinde vakıf 
olmasının sarhoşluğu ile bazı “örtüsü kaldırılmış sözler” dilinden dökülmüştür. 
Ancak, belirttiğimiz gibi bütün bu durum içinde bulunduğu hal'in tesirinden açığa 
çıkmıştır. Oysaki kemal hal'de değil mertebe'dedir. İstenilen hal değil mertebe 
olmalıdır. Hal ehli, ilim ehli olan mertebe sahibine göre nakıstır (eksik). Çünkü hal 
sahibi içinde bulunduğu durumda ilmi istemez, o, halin verdiği sarhoşlukla kendini 
mutlu eder. İlim sahibi kimse ise hal'i istemez! Çünkü hal onu hakikatten perdeler. 
Kemal ilimdedir, hal'de değil. Resulullah (S.A V.) efendimiz “halimi artır” dememiş, 
“ilmimi artır” demiştir! Buraya dikkat ediniz. 

Bütün bu halleri bilen, seyr-u süluk da bu hallerin salik için nerelerde açığa 
çıkacağını bilen, içinde bulunulan hal'in etkisi ile salikin seyrini (idrakini) nereden 
yaptığını bilen, bu bilgilere de hakikat ilimleri ile vakıf olan kimse tüm duyduğu 
sözü, gördüğü fiili bu cihetten değerlendirir. Dolayısı ile muhatabına insaf eder. 
İnsaf, hak edene hak ettiği gibi muamele etmektir. Muhatabının baktığı göz ile 
görmesini bilir. Muhatabının içinde bulunduğu hal, muhatabını perdeleyip zarara 
uğratacak ise ilim ile (hakikat ilmi) muhatabına ışık tutar ve o hal'den çıkmasını, 
doğru istikamet üzere yoluna devam etmesini sağlar. 

Velhasıl hakikatlere dair okuduğumuz eserlerde geçen ifadeleri, sosyal 
medya aracılığı ile paylaşılan ehlullaha ait sözleri, tavsiyeleri, tespitleri bu bilgiler 
dahilinde analiz edersek/etme yetisine sahip isek (!) (bu yetiye sahip olmayanlar, 
sahip olan rehberlerinin sözlerine tabi olmalıdırlar.) Seyr-u sülukumuzda daha 
doğru olana, daha kâmil olana yönelmiş oluruz ki bu yol salikin sülukunu 
hızlandıran yoldur. 
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Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Sabır, 

Şükür, 

Sadakat, 

Samimiyet. 

İster maddi cihetten, ister manevi cihetten olsun talebi, bu sayılanları düstur 
edinip uygulayan kimse selamet ile nihayete erer, nice hayırlar elde eder, nice 
hikmetlere vasıl olur, huzuru bulur, tevekkülü elde eder ve dahi nice güzellikler elde 
eder gerek dünyası için gerekse ahireti için. 

Ama insanların birçoğu bu hakikate karşı cahildir, sabırsızdır, şükürsüzdür, 
samimiyetsizdir. 

Ah! Bir görebilseydik. 

Neler, neler kaçırdığımızı, yitirdiğimizi! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Muhatap olduğun durum, başına gelen hadiseler, sıkıntılar, mükâfatlar, 
iyilikler, kötülükler, güzellikler, çirkinlikler vs. 

ya imtihan (sınama) dır, 

ya yaptığının karşılığıdır (hak ettiğin içindir), 

veya ilahi ihsandır! 

Bunlar da ya lütuf kaynaklıdır. (Allah dilediği kuluna lütufta bulunur, 
ihsanda bulunur) 

Ya da kahır kaynaklıdır. (Allah kuluna dünyada çeşitli dünyalık nimetler 
verir ancak verdikçe kul azar ve bu verilen ona kahır kaynaklı olduğundan ahirette 
kulun cezasını arttırır.) 

Her ne yol üzerinden ve ne şekilde bir durum ortaya çıksa da 
unutulmamalıdır ki bu sonucu belirleyen varlık sahnesine çıkışta yine kişinin kendi 
talebidir! 

İşte kulun evvelde bu talebine “ayn-ı sabit”i (sabit, değişmez hakikati) 
denilir. 

“İlim maluma tabidir” diye ifade edilen düsturun izahatı, Allah'ın ilmi 
(bilgisi), maluma (bilinene) göre açığa çıkmaktadır. Başka bir deyişle varlık (birim) o 
mertebede (ayan-ı sabite) Allah'tan neyi talep etti ise Allah o varlığı talebi üzerine 
halk etti demektir. 

Bu durumda kula gelen yine kendi hakikatinden ve kendi hakikatinin 
gereğince gelmektedir. 

İlahi huzurda edebin gereğini bilenler nezdinde yapılması gereken şudur ki; 
kınayan yine kendisini kınamalı, öven ise övgüsünü ve şükrünü Allah'a yöneltirken 
her halükârda hamd Allaha'dır demelidir! 
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Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


Gösterileni görmeyip ille de görmek istediğini görürsen ve bunda ısrar 
edersen sana ulaşması murad edilen hayırdan da böylece kendi kendini mahrum 
bırakmış olursun. 

Kendini kayıtlama. Sana gösterilmek istenen veçheyi de gör ve idrak etmeye 
çalış. Meseleyi tek cihetten bakış üzerinden değerlendirerek hüküm verme, bu 
durumda hata etmiş olma ihtimalin bil ki çok yüksektir. Mertebeleri doğru ve kâmil 
bir şekilde öğrenmeden bir şey hakkında hüküm vermek doğru değildir. 

İnsanların en çok yanıldığı ve hata üzere hüküm verdiği şeyler 
“benzer”lerdir. Benzerler her ne kadar benzer olsalar da “aynı” değildir. Bu hakikat 
kıymetli bir bilgidir. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Muhatabın ile arandaki iletişimin henüz başlangıçta kopmasını, bloke 
olmasını istemiyorsan şayet; muhatabına karşı dile getirdiğin sözler, Hakk ve hakikat 
dahi olsa; bunu tatlı bir dil ile usulüne uygun olarak, muhatabının anlayış seviyesine 
uygun örneklemeler ile, muhatabının idrakini bu hakikati kabul etmeye hazırlayarak, 
sana su-i zan (kötü zan) beslemesine sebep olabilecek hal ve tavırlardan kaçınarak, 
bilakis sana hüsn-ü zan (güzel zan) beslemesine vesile olacak hal, tavır, üslup 
içersinde bulun ve ifade et ki; 

Böylelikle sen vermek istediğini karşı tarafa verebildiğin gibi karşı taraf da 
amaçlananı en iyi şekilde alabilmiş olsun! 

Böyle bir davranış (mertebeleri bilen ve gereğince muamele eden kimse için) 
en kâmil davranıştır. 


Allah en doğrusunu bilir. 


“YAPMAK” ile “YAPMAK İSTEMEK” arasında çok büyük fark vardır! 


“Yapmak; potansiyel kuvvenin açığa çıkışı, fiiliyata dökülüşü, zuhura 
gelişidir. 

Yapmak istemek ise batında (içte) henüz kuvve halinde bulunuşu, niyet 
aşaması, temenni etmek, arzu etmek demektir. 

“Yapmak istemek” arzusunun harekete geçerek, gayret ve samimiyet ile 
açığa çıkışıdır “yapmak”! 

Demek ki zuhura gelişte gayret ve samimiyet şarttır. 

Fili amellerdir (zuhura gelen) insanın iman nuruna nur katan. 

Fili amelden yoksun bir arzu kuru bir iddiadan öteye geçmez. 

“Yapmak istiyorum” diyen çoktur, lâkin “yapan” azdır! 
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İstemek harekete geçirmiyorsa “yapmak” mümkün olmaz. 
“Yapmak istemek” arzusu ile ömrünü heba etme! 

“Yap” ki; kuru hayalden gerçeğe geçmiş ol. 

“Yap” ki; salih amelin faili ol. 

“Yap” ki; kulluğun bilincindeki kul ol. 

“Yap” ki; ahiret yurduna azık götürenlerden ol. 

“Yap” ki; “Yap” emrini yerine getirip saadete erenlerden ol! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


1- İnsanların çoğuna uyan sapıtır. (Enam 116) 

2- Allah'ın mucize yaratabileceğini çoğu bilmez. (Enam 37) 
3- Rızkı Allah'ın verdiğini çoğu bilmez. (Sebe 36) 

4- İnsanların çoğu kâfirdir. (Nahl 83) 

5- Çoğu fasıktır. (Maide 49, 81, Tevbe 8, Hadid 16, 27) 

6- Çoğu müşriktir. (Rum 42) 

7- Çoğu inanmaz, iman etmez. (Bakara 100, Hud 17, Rad 1) 
8- Çoğu inkârcıdır. (İsra 89) 

9- Çoğu gâfildir. (Yunus 92) 

10- Çoğu şükretmez. (Bakara 243, Yunus 60, Yusuf 38) 
11-Çoğu zanna uyar. (Yunus 36) 

12- Çoğu nankördür. (Furkan 50) 

13- Çoğu yalancıdır. (Şuara 223) 

14- Çoğu Allah'a ortak koşar. (Yusuf 106) 

15- Çoğu haktan hoşlanmaz. (Zuhruf 78) 

16- Çoğu Kur'andan yüz çevirdi. (Fussilet 4) 

17- Kâfirlerin çoğu akletmez, kafası çalışmaz. (Maide 103) 
18- Ölüleri Allah'ın dirilteceğini çoğu bilmez. (Nahl 38) 

19- Kıyametin geleceğine çoğu inanmaz. (Mümin 59) 

20- Doğru olan dinin Müslümanlık olduğunu, çoğu bilmez. (Rum 30, Yusuf 40) 
21- Kıyametin ne zaman kopacağının bilinmeyeceğini çoğu bilemez. (Araf 187) 


EY NEFSİM! 


Ömür sermayesi pek azdır. 

Yol uzun süre (ömür) kısa. 

Yoldaki geçici şeylere takılıp kalma, oyalanma. 

Senin gayen köprüyü geçip hedefe vasıl olmaktır. Evini vasıl olduğun yerde 
inşa et. Köprü üzerine ev inşa etmeye çalışmaktasın. Bu nasıl gaflettir. 
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Habercilerin haberlerini doğrularsın, ama hakkıyla tefekkür edip gereğini 
yapmazsın. 
Bu uykudan ne zaman uyanacaksın? 
Kendi rızan ile henüz vakit var iken uyanmazsan bir gün zorla 
uyandırılacaksın. 
Ancak o zaman uyanışın sana fayda sağlamayacak! 
Sen kimsin? 
Dünyaya niye geldin? 
Senden istenilen ne? 
Senin akibetin ne olacak? 
Senin aslın ne? 
Rüya nedir? 
Rüyadan uyanmak nedir? Nasıl olur? 
Vatan nedir? 
Vatanım neresidir? 
Yolcu nedir? Kimdir? 
Mukim kimdir? 
Vuslat nedir? Nasıl olur? 
Tüm bu soruları kendine sor ve sonra cevaplarını bulmaya çalış, üzerinde 
derin tefekkür et! 
Öyle tefekkür et ki bu tefekkürün neticesi seni harekete geçirip nihayete 
erdirebilsin! 
Nice tefekkür vardır, beraberinde hareketi getirmez. 
Nice hareket vardır lakin nihayete vasıl etmez! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Tefekkür ederken insan, Allah'ın şeriatındaki hükümlerini net ve doğru bir 
şekilde bilmelidir ve bu sınırları gözetmelidir ki bu tefekkürüne şeytan karışamasın. 

Kişi bu sınırları gözetmez, asli unsurlara bağlılıktan sapar ve teferruata 
yönelirse bu hali şeytana davetiye çıkaracağı muhakkaktır. 

Yapması gereken (kulluk vazifesi olan) asli unsurlardaki emirleri tam yerine 
getirmediği halde, farz ve haram hükümlerine tam riayet etmediği halde, teferruat 
hükmünde olan mevzularda hassasiyet göstermesi ve bu hassasiyete göre yaşantısını 
şekillendirmeye kalkması, muhtemeldir ki bu durum, teferruat da şeytanın tuzağına 
düşmüş olduğunun işaretidir. 

Teferruat konular ya da mekruh konular (harama yakın ya da helale yakın 
şüpheli şeyler), şeytanın en çok kullandığı ve insanların çoğunu kolaylıkla saptırdığı 
konulardır! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 
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Vuku bulan hadise müspet ya da menfi olsun her oluştan ders çıkarmak 
gerekir. 

Zafiyet alanları tespit edilip gerekli tedbirleri almak gerekir. 

Düşmanı dost yapabilmek gayretleri içerisine girip yanındaki dostunu 
küstürmemek gerekir. 

Hoşgörü göstereceğim derken dinin emirlerine muhalefet eder söz ve 
füllerde bulunmaktan, bulunanları görmezden gelmekten imtina etmek gerekir. 

Yol arkadaşını doğru kişilerden seçmek gerekir. 

İşi muhakkak ehline vermek gerekir. 

Müslüman bir ülkede karar alınırken Müslüman'ı ve dinin emirlerini 
gözetmek gerekir. 

Adaletli davranmak gerekir. Yani hak edene hak ettiği şekilde muamelede 
bulunmak gerekir. 

İmkân varken harekete geçmekte en uygun zamanı gözetmek gerekir. 

Dünyalık menfaat, makam, şöhret, mal sevdasından geçmek gerekir. 

Güç elindeyken bu gücü Hakk yolunda Hakk'ın emirleri doğrultusunda 
kullanmak gerekir. 

Her yaptığın işte Allah'ın emrini ve rızasını muhakkak gözetmek gerekir. 

Kadere rıza göstermek gerekir. Lâkin vuku bulan hadisenin cereyan etme 
sebebine değil! Bu inceliği doğru anlamak gerekir. 

Hakikat mertebesinden bakarak meseleleri değerlendirmek, lâkin şeriat 
mertebesinden bakarak emri ilahiyi gözetmek ve yerine getirmek gerekir. 

Hasılı; Hakiki mü'min olmak gerekir! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Kimi insanın nefsi ile mücadelesi çetin geçer. 

Doğasından (tabiatından) kaynaklanan ve genetik faktörler diye bileceğimiz 
olumsuz etkileşim, düşük (şeriat tarafından yerilmiş) ahlakın, nefsani istek ve 
arzulara meyilli oluşun zuhuruna (açığa çıkışına) sebep olabilir. 

Böyle bir kimsenin nefis mücadelesi ve mücahedesi daha zor olabileceği gibi 
bu mücadelede başarının olabilmesi için daha disiplinli, sert, bazı hususlarda tavizsiz 
bir reçete kararlılık ve sabırla uygulanmalı, gevşeklik gösterilmemelidir. 

Aksi halde başarıya ulaşma ihtimali daha zayıf kalacaktır. 

Herkesin durumu, hali, mertebesi, idraki, zaafiyeti, mukavemeti, tabiatı, 
terkibi, fıtratı farklıdır. 

Bütün bu farklılıklar mücadelede farklı derecede, metotta, usülde, şiddette 
müdahale gerektirir. 

Bu durumu bilip gereğince hareket etmek, sonuca ulaşmakta (Allah'ın izni 
ile) izlenmesi daha doğru bir yöntem olacaktır. 


Allah en doğrusunu bilir. 
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kAX 


Fatiha suresini okurken “İsmi Azam” niyeti ile okuyan kimse birçok manevi 
feyz, ihsan ve lütuflara mazhar olur buyurmakta Ahmed Muhammed Ticani 
hazretleri. 

Fatiha suresini (namazların dışında da) çokça okumaya ve tek nefeste 
okumaya (tek nefes ile Fatiha suresini sonuna kadar okumaya) gayret edin bunun 
birçok manevi getirisine mazhar olursunuz buyurmakta Muhyiddin İbn Arabi 
hazretleri. 

Çünkü Fatiha suresi birçok hikmet ve sırlar barındırmaktadır. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Kişinin; şeriatın emirlerine uyma hususunda, maneviyatının kuvvet bulması 
hususunda, nefsanî arzularını kontrol altına alabilmesi hususunda, vesveselerden 
kurtulabilmesi hususunda ve bunda başarıya ulaşabilmesi için atacağı adımlardan 
ilki de ' hayal' ve 'duyu kirlerinden' kurtulmasıdır! 

Hayal'den kasıt; beynin hafıza bölümünü boş, gereksiz, şehvani, günah 
düşünceler (kayıtlar, görüntüler) ile doldurmaktır. 

Böyle bir hayalin hafızada kayıt altına alınmasına sebep ise duyuların boş, 
gereksiz, nefsani, şehvani, günah diye nitelenen fiillere, düşüncelere, hatıralara 
yönelmesi / yönlendirilmesidir! 

İşte böylesi hayal ve duyu kirlerinden kişinin o kendisini 
temizlemesi /temizlemek gayesi ile mücadelede bulunması, bu şuur ile hareket 
etmesi bu yolda muvaffakiyet elde edebilmenin ilk şartlarından olarak 
görülmektedir. 

Ardından dünya sevgisinden, metamdan soyutlanmak (dünya ile 
perdelenmekten kurtulmak), amellerini ahiret nimetlerine ulaşmada matematik 
hesabı yapmaktan soyutlanmak (ahiret ile perdelenmekten kurtulmak) ve tevhid ehli 
olarak Hakk'a yönelmektir! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


İki şey (tercih) arasında kararsız kaldığında doğru olanı bulmak istiyorsan o 
iki şeye bak! 

Hangisini tercih etmek nefsine hoş geliyorsa bil ki o nefse hoş gelen tercih 
yanlış olandır. 

Nefse ağır gelen tercih ise doğru olandır, Hakk'ın rızası o yöndedir. Bunu bil 
ve ölçü edin! 

Nefs tam bir arınmışlığa ve tam bir kemalata ulaşmadığı sürece her daim 
Allah'ın emrine muhalefet halinde olacaktır. 

Nefsin her halinden 'emin' olmaktan sakın ve böyle bir iddiada bulunma! 
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Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


“Anlaşılması zor meseleleri, henüz anlaması için gerekli şart ve imkân olmadığı 
halde anlamaya çalışan ve soran kimse adeta soğuk demiri döven gibidir.” 
Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 


“Allah cahili dost edinmez! 
Böyle birini dost edinmeyi murad etti ise önce o kimseyi cehaletten kurtarır.” 
Muhyiddin Ibn Arabi (K.S.) 


Okumadan, anlamadan, ehlinden hakikat sohbetini dinlemeden, öğrendiğin 
ilim ile amel etmeden bu dostluğu umanlar maalesef boş havanda hava dövenler 
gibidir. 


Bu hakikati bilelim. 


kk% 


“Sohbet ancak hürmet ile fayda verir.” 
Muhyiddin İbn Arabî (K.S.) 


Sohbetinde bulunulan kimseye hürmet besleyen dinleyici ancak bu 
sohbetten faydalanabilir. 

Sohbeti veren kişi her ne kadar hakikatleri ve hikmetleri anlatsa da hürmet 
beslemeyen bir kişi bu sohbetten fayda göremez. 

O halde fayda bulmanın anahtarı hürmet, muhabbet beslemektir. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


Akıl tefekkür içindir, 

Gönül mükaşefe içindir. 

Her ikisini de çalıştırmak gerek. 

Çalışmazsa paslanır. 

Bunları çalıştırdığın oranda kendini geliştirirsin. 
Kendindeki hazineyi keşfet ve kullan. 

Bu dünyaya yiyip, içip, gezip, yatmaya gelmedin! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 
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Sadece bir konuya odaklandığında o konu hakkında elde etmek istediğine 
ulaşabilirsin, tecellilerin o odaklandığın şey üzerinden geldiğini müşahade edersin, 
lâkin bu arada başka şeyler üzerinden gelen tecellilerden perdeli kalman kuvvetle 
muhtemeldir. Bu durumda bazı şeyleri gözden kaçırmış olursun. 

Kemâlat her oluş ve tecelliyi hakkıyla değerlendirebilmek, hakkıyla gereğini 
yapabilmektedir. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Murakabeni (kontrol) doğru, sağlam bir şekilde ve insaf ile yap ki zanlarının 
katışmadığı ve başkalaştırarak bozmadığı bir doğruya hakkıyla ulaşmış olasın! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


".. Ve hüvel fettahul alim " Sebe suresi 26. ayeti sonudur. 
Meali: 
"O (Rabbin) Fettah (açan) ve Âlim'dir. (Bilen)" 


Tefekkür ehline beyan olunur. Ehli bu ayetin bu kısmını hangi müşkül 
durumlarda müşkülatın kalkması için zikredeceğini ve bu ayet ile Rabbi'ne müracaat 
ve münacat edeceğini bilir. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Genetik (kalıtımsal) miras olarak ebeveyninden neler aldığının farkında 
mısın? 

Kendini bilme, bulma ve kulluğunu rıza-i ilahiye uygun olarak yerine 
getirebilme gayesinin açığa çıkışında ve bu mücadelenin şartlarını bilmek ve 
layıkıyla yerine getirebilmek için bu mirası bilmek önem arz etmektedir. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


Bilincin gerçek temizliği bilinçaltının tortularının temizlenmesi ile mümkün 
olacaktır! 

Aksi halde paslanmış demirin üzerini zımparalamadan boya yapmak 
gibidir. 

Pas üzerine boya tutmaz! 
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Allah en doğrusunu bilir. 


Okuduğu şeyi ya da zikrini düşünen insana Hakkın karşılık vermesi ise, okuduğu 
hakkında elde ettiği bilgiye göre gerçekleşir! 
Fütuhat c3, s 332 - Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 


Bu durumda okuduğun meseleye ya da çektiğin zikre kendini ne kadar 
adapte edebildiysen (himmetini yoğunlaştırabildiysen), elde ettiğin bilgiyi ne derece 
özümseyebildiysen Hak'tan alacağın karşılık (tecelli, müşahade, keşif, kazanım) o 
derece gerçekleşir. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


Kırılmak, darılmak için bir sebep arar isen şeytan ve nefsin birlik olur ve 
mutlaka sana bir sebep sunarlar; sen Allah ile bir ol ki affetmek için sebep aramana 
bile gerek kalmasın! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Nice nimetlere ulaşırsın ardında bela gizlidir, 
Nice belalara uğrarsın ardında nimet gizlidir, 
Kemâlat her nasibine de “Elhamdülillah” diyebilmektir! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


“Ey kardeşim! 

Şunu peşin olarak kaydedeyim ki; ben sufiyye ve tasavvuf ehlinin kitaplarından pek 
çoğunu, hemen hepsini mütalaa ettim (okudum). Bunlar içinde hakikat yolcularının sözlerini 
kendisinde toplayan (Fütuhat-ı Mekkiyye) gibisini görmedim. Özellikle Fütuhat'da şeriatin 
esrarından ve sözlerini şer'i naslardan istinbat eden müctehitlerin anlayış farklarından, 
ictihad ayrılıklarından bahsedilmiştir. Herhangi bir ictihatçı Fütuhat'ı dikkatle okur ve 
incelerse onun bu husustaki bilgisi artar, şer'i delillerden hüküm çıkarmanın ve gayet doğru 
ta'lil ve tahliller yapmanın türlü yollarında kendisinin bilmediği gizli hakikatlere muttali 
olur. 

Kur'an tefsircisi, hadis şerhçisi, hadis bilgini, ilm-i kelamcı, mantıkçı, Kur'an 
uleması (kıraatçı), lügatçi, gramerci, rüya tabircisi, tıp alimi, hekim, filozof, mühendis, harfler 
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ilmine vakıf, sofi, mutasavvıf, arif, ilahi isimlerin esrar ve makamlarını bilenler için de hal 
(durum) böyledir (Fütuhat'ı okuyup anlamaktan bunlar da istifade eder.) 

Fütuhat öyle bir eserdir ki, (mütalasından) yukarıda sayılanlardan başka diğer bilgi 
dallarında bilgisi olanlara da faydalar sağlar ve hepsine kendi mesleklerine ait hiç 
hatırlamadıkları bilgileri kalplerine duyurur.” 

Kibrit-i Ahmer - Abdülvehhab eş-Şa'rani (K.S.) 


Abdülvehhab eş-Şa'rani (k.s.) hazretleri, 1493-1565 yılları arasında yaşamış 
ehlullahın büyüklerinden olup ve hatta zamanın kutbu olduğu beyan edilmiştir. 

Fütuhat'ı Mekkiyye'nin özeti olarak kaleme aldığı Levakıhu'l-Envari'l- 
Kudsiyye (Kutsi Nurların Parıltıları) adlı kitabının da özeti olan Kibrit-i Ahmer 
(Kırmızı Kükürt) adlı kitabı kaleme almıştır. Hâsılı bu kitap Fütuhat'ın özetinin özeti 
mahiyetindedir. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Emr-i ilahiye muhalefet edip de iyi karşılık gören, iyi yerlere gelen ve hoş 
manzaralar seyreden seni aldatmasın! 

Bütün bunlar o kimse için tuzaktır, bilmediği yerden istidractır (iddiacıya azar azar 
mehil vererek Allah'ın korkunç azabına yaklaştırması). 

Kendini sana örnek gösteren bu tip birine de ki: 

Duman çekilince görürsün; Bineğin at mıdır, eşek midir? 
Kitabu't-Tecelliyat ve Kitabul'! Yakin (s. 76-78), Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 


kk% 


Menfi (olumsuz) davranışlar alışkanlık (süreklilik) haline geldiğinde 
yapılması zorunluluk doğurur! 

İşte bu noktadan sonra menfi (olumsuz) olanı terk ve müspete (olumluya) 
dönme mücadelesi zor ve çetin geçer! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Kişinin, kendi muhakemesinin derecesinin yetersizliğini anlayabilmenin 
yolu: (Bunu anlayabilmek için dahi kişi belli bir düzeyde ilme sahip olmalı, kör cahil 
olmamalıdır.) 

Yeterli ilim düzeyine sahip olmadığını görmesi. 

Kur'an ve sünneti tanıyıp, bilemeyişinden dolayı karşılaştığı hadise ile ilgili 
hükümleri doğru tespit edemeyişi, 
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Kararsız kalması ve kararında şüpheye düşmesi, 

Âlimlerin, konu ile ilgili hükümlerini detaylıca tetkik ve mertebelere göre 
ifadelerin farklılığını, nedenselliğini bilemeyişi, idrak edemeyişidir. 

Genel hatları ile bu sebepleri zikredebilmekle birlikte teferruatta birçok 
şeyler sebep olarak ele alınabilir. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Kişi dinlediğinden hızla etkileniyorsa, akla göre onun kötü söz söyleyene kulak 
vermemesi gerekir.” 
Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 


Dinlediğinden hızla etkilenen insan, yani dinlediği sözün tartımını yapacak 
(elinde bunu sağlayacak doğru bir terazisi olmayan, ilmi yetersiz olan kişi) ve o söz 
hakkında doğru bir hükme sahip olamayacak kimse kötü söz söyleyene kulak 
vermemelidir. 

Akıl kişiye bu sonucu verir. Kişi kendisinde bu sözlerden çabuk etkilenme 
hali görüyor ise o zaman bu kişi böyle sözlerin söylendiği meclislerden uzak 
durmalıdır ve bir an önce de sağlam bir terazi edinmelidir. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


“İnsanın kalbi malının bulunduğu yerdedir. Mallarınız gökte olsun ki kalpleriniz 
gökte bulunsun” 
Hz. İsa ( A.S.) 


Gölgen senin suretindedir, sen de suret üzeresin. Şu halde sen bir gölgesin. Bu da 
gösteriyor ki, hareket ettirme sana ait değil, Hakka aittir. Nitekim hareket ettiren sensin, 
gölgen değil. Ne var ki sen itiraz ediyorsun ve kendi değerini bilmiyorsun; buna karşılık 
gölgen itiraz etmiyor. 

Ey gölgesi kendisinin değerini kendisinden daha iyi bilen! 

Ne zaman kurtulacaksın? 

Risaleler - 2, 243 - Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 
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Keşif yönünden ise, Allah ehli, vakit kaybı olmasın diye bu gibi ilimlerle (düşünce - 
mantık ilmi ) ilgilenmemiştir. İnsanın ömrü kıymetlidir. İnsanın bu kıymetli ömrünü sadece 
Rabbiyle oturmaya, O'nunla kendisi için belirlediği şekilde sohbetle geçirmeye harcaması 
lazımdır. 

Fütuhat - c2,s41 - Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 


Varlık âlemindekilere tesir gücünün etkisini belirleyen faktörlerden birisi de 
kişinin Rabbi'ne yakınlığı oranıdır! 
Rabbine yakınlığı oranında bu tesir gücünün etkisi kuvvet bulur! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Rabbini tanıyıp Rabbinden razı olduğun, O'ndan gelene rıza gösterdiğin 
oranda yükünün (derdinin, sıkıntının) hafiflediğine şahit olursun! 

Bu durum bir cihetten senin rıza göstermenden kaynaklandığı gibi, 

Diğer cihetten ve asl'olan ise, Rahman'ın nefesinden sana ulaşan rahatlık ve 
genişlikten kaynaklanmaktadır. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


“İki kişi arasında öfkeli bir şekilde (isen) hüküm verme! Veya açken, aklını bir işe 
vermişken veya hasta bir halde hüküm verme! 
Fütuhat c18, s319- Muhyiddin İbn Arabî (K.S.) 


Belirtilen haller kişiyi akl-ı selim düşünmekten uzaklaştıran, dolayısıyla 
alacağı kararlarda hatalı hüküm vermesine sebep olabilecek hallerdir. 

Böyle bir durumda alınacak kararlar, verilecek hükümler çoğunlukla telafisi 
mümkün olmayan hatalara ve büyük pişmanlıklara sebep olur. 

İnsan bu hakikati, belirtilen eksiklik hallerinde hatırlayabilir ve hüküm 
vermekten sakınabilirse büyük bir nimet elde etmiş, hayır üzere hareket etmiş olur. 


Allah en doğrusunu bilir. 


Öfkeli iken, 

Aç iken, 

Hasta iken, 
Hüküm verme! 
Karar kılma! 
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Kararlarını icra etmek için harekete geçme! 

Çünkü böyle bir durumda yanlış yapma ihtimalin doğru yapmaktan çok 
daha fazladır. 

Öfke, açlık, hastalık gibi haller kişinin aklıselim düşünmesini engeller. Kişi 
duygularının esiri olur. Olumsuz duygular kişiyi olumsuz etkileyeceği muhakkaktır. 

Böyle bir durumda şartlanmalarının tesirinden kurtulmak için tövbe istiğfar 
et, euzü besmele çek, abdest al, şeytanı kov, Allah'tan yardım iste ve Allah'a sığın. 

Meseleye baktığın yeri değiştir, farklı bir açıdan bak, bakmayı dene. Kendini 
karşındakinin yerine koy ve bir daha değerlendir! 

Hakk'ın verdiği nimete nankörlük etme! 

İnsaf et, insaf ehli ol (Hakkı yerli yerine koy)! 

Sonradan pişman olmamak istiyorsan bu tavsiyemi tut! Kazançlı çıkan sen 
olursun. 

Unutma! Bugün Hakk'ın kullarına sen nasıl davranırsan; yarın da Hakk 
sana öyle davranacaktır. 

Affet ki, affedilesin. 

Sev ki, sevilesin. 

Hoş gör ki, hoş görülesin. 

İlk adımı sen at ki, Hakk huzurunda büyük mükafatı ve fazileti sen alasın! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Hakikati hakkıyla, en doğru, en kâmil bir şekilde öğrenmek istiyorsan 
Kur'an ve sünnet ışığında, sahih keşif üzere ve basiret üzere ilim sahibi olan 
ehlullahın seçkinlerinin eserlerinden ve kâmil mürşidlerden öğren! 

Felsefecilerden, gayrimüslim düşünür, fikir adamı, akılcı, aydın vb. isimler 
ile etiketlenmiş zevattan bu hakikatleri asla doğru ve kâmilen öğrenemezsin! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


İslami bir anlayıştan, yaşayıştan, düşünceden, uygulamadan uzak olan biri; 
Meleğe değil şeytana yakındır, 

Hayra değil şerre yakındır, 

Mutluluğa değil bedbahtlığa yakındır, 

Huzura değil kaosa yakındır, 

Manaya değil maddeye yakındır, 

Nura değil karanlığa yakındır, 

İlme değil cehalete yakındır, 

Ruhunun hakikatine değil nefsi emmaresine yakındır! 





O halde insaf ile tefekkür et ve bak: 
Sen kime yakınsın? 
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Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


İnsanların genelinin yaptığını yapmaya gayret ediyorsan, genelinin görüşü 
senin için önemliyse, genelin yaptığının dışında bir şey yapmaktan çekiniyorsan bil 
ki yanlış yoldasın! 

Toplumun geneline hâkim olan şartlanmalarının ve değer yargılarının esiri 
olmuşsun demektir. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Kişinin kendini ilgilendirmeyen ve kendine bir fayda sağlamayacak 
hususlarda konuşması, düşünmesi, araştırma yapması, dinlemesi boş ve gereksiz 
olduğu gibi nefsin azgınlığına, günaha girmeye, şeytanın ilkalarına kalbi hazır hale 
getirmeye, ahlakın bozulmasına, haddin aşılmasına, edebin kaybedilmesine, kalbin 
katılaşmasına, anlayış ve idrakten yoksunluğa ve dahi birçok olumsuzluğun vuku 
bulmasına sebep olur. 

Unutulmamalıdır ki ağızdan çıkan her kelamın, işitilen her sözün, vesair 
sorumlu olduğumuz her bir organımızın (kalp, el, göz, kulak, dil, ayak, mide ve 
cinsel organ) amelinin hesabı vardır! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


Zihin kirliliği (aklından geçirdiğin düşüncelerin boş, malayani, günah, 
haram, mekruh cinsinden şeyler olması) kişinin hayal dünyasını bozduğu gibi zaman 
içerisinde bu düşünceler fiillerine de sirayet eder (fiillerine de etki eder). 

Böylece kişi içte ve dışta (enfüsünde ve afakta) bozulmaya maruz kalır! 

Bu sebeple fiillerinde Allah'ın rızasını gözettiğin gibi, düşüncelerinde de bu 
rızayı gözet! 

Seni tehlikeye sürükleyecek düşüncelerden uzak dur! 

Bunu sağlayabilmek için de her daim Allah'ı zikir (Kelime-i tevhid, salâvat, 
esmaül hüsna'dan terkibine uygun belirlenmiş isim, fazileti yüksek ayet, ihtiyaca 
göre belirlenmiş sure, istiğfar vb.) halinde olmaya gayret et! 

Böylece zihnini başlangıçta malayani şeylere karşı kısmen de olsa bloke 
etmiş olursun. 

Bir müddet sonra ise bu zikirlerin seni boş düşüncelerden alıkoyduğunu 
müşahede edersin! 

Böyle tedbir almaz isen sendeki vehim kanalları sürekli açık olup, nefsinin 
ve şeytanın ilhamlarının tesiri ile maleyani, günah, zanni düşünceler hayalini istila 
ederek (ele geçirerek) iç dünyanı (zihnini) ifsad edecektir. (Bozacaktır) 
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Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Fakir bir Müslüman'ın zengin bir Müslüman'ın malında hakkı vardır! 

Ben çalıştım kazandım, ne hakkı? Deme! 

Allah kime dilerse malı verir. 

Sonra mal verdiği Müslüman'a kardeşi olan fakir Müslüman'a hakkını 
vermesini emreder! 

“Zekâtını ver” Der. 

Senin verdiğin zekât, senin malın üzerinden vermen gereken fakir 
kardeşinin hakkıdır! 

Her Müslüman bu hakikati böyle bilse ve hakkıyla yerine getirse nice 
problemler çözüme kavuşur. 

Verirken fakirin sendeki hakkını; Allah beni, bu fakirin hakkını vermek 
üzere bana teslim ettiği emaneti sahibine vermem için görevlendirdi, vesile kıldı 
diyerek bu şuur içerisinde ver ki ecrinden hakkıyla faydalananlardan olasın. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


“Üç korkun olsun: 
Allah'tan kork, 
Kendin için kork, 
Allah'tan korkmayandan kork!” 
Futuhat , c18 , s326 - Muhyiddin Ibn Arabi (K.S.) 


Menfi (olumsuz) davranışlar alışkanlık (süreklilik) haline geldiğinde 
yapılması zorunluluk doğurur! 

İşte bu noktadan sonra menfi (olumsuz) olanı terk ve müspete (olumluya) 
dönme mücadelesi zor ve çetin geçer! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Davan Hakk ise; 

davanı savunmaktan, 
dile getirmekten, 

hizmet etmekten korkma! 
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Davası Hakk olanın 
hâmisi Allah olur! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Şerli insanların şerrine maruz kalan kimse, bu durumda, nefsinin 
kışkırtmasına yenik düşmemeli, tabiatından kaynaklanan öfkeye teslim olmamalı, 
tahriklere kapılmamalı, aklı-selim düşünmeyi terk etmemeli, Allah'tan yardım talep 
etmeli, sabırlı olmalı, Hak yoldan ayrılmamalı, Rahman'ın nefesi ile bir yardım ve 
rahatlama geleceği inancını muhkem kılmalıdır. Böyle yapan kişinin mükafatı da 
büyük olur. 

Velev ki sabredemeyip karşılık verecek olursa, haddi aşmadan ancak 
kendisine yapılanın misli ile muamelede bulunmalıdır. 

Allahu Teala, buyurdu ki: 


“Kim kötülükten sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını 
zayi etmez.” Yusuf -90 


“Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, 
elbette bu, sabredenler için daha hayırlıdır.” Nahl -126 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Gözünü gözet! 

Aklını gözet! 

Kalbini gözet! 

Her şeyin bir 'had'di (sınır) vardır. Had'di gözeten (kontrol eden, koruyan) 
kimse hem kendi adına hem de başkası adına doğru olanı yerine getirmiş hayır ve 
ilahi rızayı gözetmiş olur. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Okuduğunun aklında kalmadığından şikâyetçi olan, unutkanlığından dert 
yananan, hafızasının kuvvetlenmesini isteyen kardeşlerimize tavsiyemizdir: 

Sabah namazı vaktinde kalktığınızda hafızanızın kuvvetlenmesi ve 
unutkanlıktan kurtulmak niyeti ile, 

Besmele ile 7 Ayet-el Kürsi okuyup yine besmele ile 21 adet kuru üzüm 
yeyiniz. 
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Bi-iznillah şifa olacaktır. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Birine bir işinin hal olması için bir elçi, vekil gönderdiğinde; 

Elçi, vekil kılacağın kimsenin vasıflarına dikkat et. 

Göndereceğin kimsenin hoşlanmayacağı hal, tavır, şekil, üslup içersinde 
olan bir kimseyi seçme. 

Söylenecek sözü tam ve doğru olarak aktaracak bir kimseyi seç. 

Verdiğin göreve ehil bir kimse olmasına dikkat et. 

Güvenilir ve sadık kimse olup, emanetin ehemmiyetine vakıf kimse 
olmasına dikkat et. 

Seni temsil edebilecek bir kimse olmasına dikkat et. 

Bu hususlara dikkat ederek elçi, vekil belirlemek, havale ettiğin işlerde 
başarı ile sonuç almana vesile olacaktır. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Kalbinin meylettiği yere/şeye düşüncelerinin, duygularının da meyletmesi 
gayet doğaldır. 

Başka bir ifadeyle; 

Düşünce ve duygularının meyli ne tarafa ise bil ki kalbin de oraya 
meyletmiştir! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


İki şey (tercih) arasında kararsız kaldığında doğru olanı bulmak istiyorsan o 
iki şeye bak! 

Hangisini tercih etmek nefsine hoş geliyorsa bil ki o nefse hoş gelen tercih 
yanlış olandır. 

Nefse ağır gelen tercih ise doğru olandır, Hakk'ın rızası o yöndedir. Bunu bil 
ve ölçü edin! 

Nefs tam bir arınmışlığa ve tam bir kemalata ulaşmadığı sürece her daim 
Allah'ın emrine muhalefet halinde olacaktır. 

Nefsin her halinden 'emin' olmaktan sakın ve böyle bir iddiada bulunma! 


Allah en doğrusunu bilir. 
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kk% 


Müslümanın bir davası, bir gayesi, bir amacı, bir hedefi olmalı! 

Bu uğurda gayreti, hizmeti, faaliyeti olmalı! 

Kuru iddia hiçbir şey ifade etmez! Böyle yapan ancak kendisini kandırır. 
Samimi olanın gayreti olur! 

Bir davaya gönül verenin nişanı olur! 

Gönüldaşları ile birliği olur, bir araya gelişi olur, meclislerine iştiraki olur, 


toplandıkları mekâna intikali olur. Hakk sohbetine, zikrine ülfeti iştiyaki ve dahli 


olur. 


Nişanı olur ki nişanından bilinsin, tanınsın, anılsın. 
Nedir senin nişanın? 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Baktığını gör! 

Okuduğunu anla! 

Yediğini hazmet! 

Öğrendiğini yaşa! 

Ki, 

Verilmek istenileni alasın ve böylece amaçlanan gaye hasıl olsun! 
Aksi takdirde; 

Bakar ama göremezsin. 

Okur ama anlamazsın. 

Yersin ama hazmedemezsin. 

Öğrendiğini yaşamazsın. 

Ve böylece insanların çoğu gibi hüsrana uğrarsın! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Bakmak, ayrı bir şeydir. 

Baktığını görmek, ayrı bir şeydir! 

Okumak, ayrı bir şeydir, 

Okuduğunu anlamak, ayrı bir şeydir! 

Niceleri bakar ama görmez. 

Niceleri okur ama anlamaz! 

Baktığımızı gören, okuduğumuzu anlayanlardan olmamız temennisi ile. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 
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“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” Hud -112 

Bulunduğu makam ve mevkinin, işinin, malının sahibi olduğunu düşünen 
kimse, sahip olduğunu zannettiği şeyleri kaybetmek korkusundan dolayı hakkı 
uygulamaktan ve dillendirmekten ve dahi haksızlığa buğzetmekten imtina ediyor ise 
imanını derhâl kontrol etmeli ve sorgulamalıdır! 

Ola ki olmayan bir şeye kendini malik görmektedir! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


Mühim gördüklerinin içerisinde kaybettiklerin kazandıklarından fazla ise 
dur ve düşün! 
Belli ki bir şeyleri yanlış yapmaktasın! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


İstekleri çoğalan kimse bilmelidir ki kendi imtihanını artırmaktadır. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


Aklını kullan! 

Aklını kullan ama kayıtlanmış aklını değil! 

Zanların egemenliği altında kalmış aklını değil! 

Akl-ı selim denilen tüm bu etki ve kayıtlardan kurtulmuş olan aklını kullan 
denilmekte! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


- Hac Hatıralarımdan - 


Medine'de Mescid-i Nebevi'nin kıble istikametinde avlusu içinde sıra 
dükkânlar vardı o yıllarda. 

Oradayken tanıştığım Sakarya'ı Rahmi amcanın dükkânına uğradık. 
Kendisi ehl-i tarık birisiydi. 

-'Halin, keyfin nasıl Rahmi amca ' dedim. 
Bana döndü, 
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“Halim iyi elhamdülillah. Keyfi sorarsan keyf bizde olmaz, eşekte olur' 
dedi. 

O an sözlerimden dolayı utanmıştım. 

O günden sonra kimseye 'keyfin nasıl' diye sormuyorum. 


Alışkanlıklar ve şartlanmışlıklarından vazgeçemiyorsan onların esiri 
olmuşsun demektir! 

Hür olmadan bu yolda ilerleyemezsin! 

Gerçek hürriyet Allah'a kul, köle olabilmektedir! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Çocuklarımıza, gençlerimize, yetişkinlerimize öncelikle din-i islam doğru bir 
şekilde anlatılmalı, öğretilmeli, kavratılmalı ondan sonra mesleki eğitime geçilmeli. 

Eğitim sistemimiz de bu değişikliğin hayata geçirilmesi mutlak gerekli. 

Dinin karışmadığı, sınırlarını çizmediği hiçbir konu, alan yoktur! 

İstikbalimiz, kurtuluşumuz, müreffeh bir hayata ulaşmamız, dünya-ahiret 
dengesini doğru bir şekilde kurmamız, kardeşlik duygularını doğru bir şekilde ihdas 
edişimiz ve yaşayabilmemiz din-i İslamı anlayıp hakkıyla yaşayabilmemiz 
nispetinde olacaktır. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Kişi her şeye olumsuz ve eleştirmek için baktığı sürece huzuru 
bulamayacağı gibi etrafındakilerin de huzurunu kaçırır! 

Bu düşünce şükürsüzlüğü de beraberinde getirir! 

Şükürsüzlük ise eldeki nimetlerin elden kaybedilmesine sebeptir! 

Senden daha iyi durumda olanlara değil, daha kötü durumda olanlara bak, 
elindekinin kıymetini bil ve şükredenlerden ol! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Ey insan! 

İnsanların çokluğuna bakıp da aldanma! Çünkü sen; 
yalnız ölecek, 

kabre yalnız girecek, 
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yalnız kabirden kalkacak 
ve 
kendi hesabını yalnız vereceksin! 
Hasan-ı Basri (K.S.) 


Şimdi düşüncelerini SEN hesaba çek, temizle ki; 
Biraz sonra senden zuhur edecek fiillerinden yarın HAKK seni hesaba 
çektiğinde ceza değil mükâfat bulasın! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Onlar ne der? 

Diyorsun. 

"O" ne der? 

Bunu hiç düşünüyor musun? (!) 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


Resmin tamamını görmeden, gördüğün parçalar üzerinden (kısıtlı bir görüş 
ile), sahih bir bilgiye dayanmadığın halde teorik aklın verisi ile hüküm vermekten 
sakınmalısın! 

Çünkü bu durumda verdiğin hüküm sadece zanna dayanmaktadır. 

Oysaki Allah C.C; "Zannın çoğundan sakının" (Hucurat-12) buyurmaktadır. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


'Daha önce ben bu yazıyı okudum' diyerek tekrar okumaktan imtina etme 
(uzak durma)! 

'Daha önce ben bu sözleri duydum' diyerek tekrar dinlemekten imtina etme! 

Belki daha önce okuduğun kelam, işittiğin söz sende tesirini açığa 
çıkarabilmesi için sen buna hazır değildin! 

Bu yazı veya sözün hakikatine ve hikmetine vakıf olacak kemalatta değildin! 

Belki, artık bu kemalata ulaştın! 

Belki vakit bu vakit! 

Belki şimdi kıvama geldin! 

Belki her bakanın göremediğini görmeye, her işitenin duyamadığını 
duymaya başladın! 

Belki hayatının dönüm noktası olacak bu hadise! 

Belki ...! 
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Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


"Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve hased 
etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslüman'ın, din kardeşini üç günden 
fazla terkedip küs durması helâl değildir." 

Buhâri, Edeb 57, 58, 62; Müslim, Birr 23, 24, 28, 30-32. 


Ebü Eyyüb radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

"Bir müslümanın, din kardeşini üç gün üç geceden fazla terkedip küs durması helâl 
değildir: İki müslüman karşılaşırlar biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Hâlbuki o ikisinin 
en iyisi önce selâm verendir." 

Buhâri, Edeb 62, İsti'zân 9; Müslim, Birr 23, 25, 26. 


Ebü Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 


"Her Pazartesi ve perşembe günü ameller Allah'a arzolunur. Din kardeşi ile 
arasında düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları 
bağışlanır. (Meleklere) siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin, buyurulur." - 
Müslim, Birr 36. 


Öfke, hırs, kırgınlık, içine sindirememek, olanı kabullenememek gibi 
hasletler nefsin şeriatça hoş karşılanmayan, kınanan hasletlerdir. (huylar/ 
ahlaklardır.) 

Bu huyların açığa çıkmasını sağlayan faktörlerde kişinin ahlaken 
olgunlaşmamış olmasının yanında bunu tetikleyen karşı tarafın sergilediği davranış, 
söz, fiil de olabilir. 

Kişinin aşırı duygusallığını yoğunlaştıran, olumsuz yönde etkileyen 
astrolojik etkilerin de bulunduğu gerçeğinden hareketle; bu tesirler kişi üzerinde en 
fazla üç gün hükmünü sürdürebilir. Çünkü üç gün sonra astrolojik farklı açılım ve 
etki söz konusudur. 

Bu hakikatten hareketle Resulullah efendimiz Müslüman'ın en fazla üç gün 
sonra bu tesirden kurtulması cihetiyle (olur da küslük var ise üç gün sonra) bu 
küslüğün bitirilmesi gerektiğini beyan buyurmuştur. 

Üç gün geçmesine rağmen Müslüman kişi karşısındaki kimseye küslüğünü 
sürdürüyor ise, bu durum o kimsenin kalbinde yerleşen bir hastalık olduğunun, nefsi 
emmaresinin esiri olduğunun, şeytanın hizmetine amade bir kul olduğunun 
göstergesidir! 

Mümin kimse, akl-ı selim düşünür, Allah'ın rızası istikametinde olan 
nasihatı alır, değerlendirir. Hata ve kusurundan döner. Nefsin en kötü hasletlerinden 
olan gurur ve kibire yenik düşmez. 

Hem kendi nefsine hem de karşısındaki kişiye insaf ile muamelede bulunur. 

Amacı Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak olur. 
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O Allah ki, kulu her ne hata yapmış olsa dahi, istisnasız; samimiyet ile pişman olup 
tevbe edenin günahlarını bağışladığını beyan buyurmakta. (Zümer 53 ). 

Öyleyse kul olduğunu unutma! 

Kulluğunu kemalata ulaştırmak için bu dünyaya geldiğini unutma! 

Allah'ın razı olacağı kullardan olmaya gayret et! 

Bunun tek yolunun ise Kur'an'a ve Resulullah (S.A.V.) efendimizin 
emirlerine uymakla mümkün olabileceğini bil ve sarıl! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Tahammülsüzlük, sabırsızlık, öfkeyi yenememek, susulması gereken yerde 
susmayıp konuşmak, sonrasında pişman olunacak sözler sarf etmek, zan ile hareket 
etmek neticesinde insan neler neler kaybedebiliyor! 

Bu hatalara düşmeyip sabredenler ise neler neler kazanıyor! 

Herkes kazanmak ister lâkin herkes bu sabrı gösteremez! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


Üzüm, şifalı bir meyvedir. Aslı helaldir. 

Aslı helal olan üzümden yine helal olan sirke de elde edilir, haram olan 
şarap da elde edilir. 

Üzümden sirke yap ve faydalan ama şarap yaparak haram etme! 

Elde edeceğin faydayı haram yoldan değil helal yoldan elde etmeye bak! 

Haram yoldan elde edilenin bedbahtlığı ve azabı var iken, helal yoldan elde 
edilenin mutluluğu ve sevabı vardır. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Bir kimsenin evine gidildiğinde kapı veya zili fasılalı (aralıklı) olarak üç kez 
çalınmalıdır ya da ev sahibinin ismi ile aralıklı olarak üç kez seslenilmelidir. 

Bunun sonucunda kapı açılmaz ve içeriden buyur edilen çağrı gelmez ise 
daha fazla ısrar edilmeden oradan geri dönülmelidir. 

Ev sahibinin içerde olduğu zannı kuvvetli olsa dahi veyahut içerde olduğu 
kesin olarak bilinse de üç kez kapının, zilin çalınması ya da ev sahibinin ismi ile 
hitap neticesi kapının açılmayışının sebepleri: 

Ev sahibi o an için müsait değildir. (giyimi uygun değildir ya da rahatsızlığı 
vardır.) 

Ev hali müsait değildir, 

Farklı herhangi bir sebepten kapıyı o an için açmak istememiştir. 


33 


Bu sebeple anlayış göstermeli, ısrarcı davranmamalı, su-i zan da bulunarak 
(olumsuz düşünceye girerek) ev sahibine karşı dargınlık, küskünlük, kızgınlık gibi 
durumlara düşünülmemelidir. 

Eski insanlar bunu bilir ve bu adaba riayet ederlerdi. 


Allah en doğrusunu bilir. 


Mekânların latif kalplerde bir tesiri vardır. Hangi yerde olursa olsun, kalp en genel 
vecdi bulsa bile onun Mekke'deki vecdi daha tam ve yücedir. 

..Bu diyardan göç edip eserleri mekânlarda baki kalan salih kimselerin mekânları 
latif kalplere tesir eder. Bu nedenle mescitlerin değeri, ecrin katmerlenişinde değil, kalbin 
vecdinin artışında ortaya çıkar. Bu bağlamda, kalbini bir mescitte başka bir mescide göre daha 
çok bulursun. (vecd içinde olduğunu görürsün) Bunun nedeni mescidin kendisinden 
yapıldığı toprak değil, akran ile oturmak ya da onların himmetleridir. Kalbinin vecdinde çarşı 
ile mescit arasında fark görmeyen kişi, makam sahibi değil hal sahibidir. 

Fütuhat - c1,s275 - Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 


Bulunduğu makam ve mevkinin, işinin, malının sahibi olduğunu düşünen 
kimse, sahip olduğunu zannettiği şeyleri kaybetmek korkusundan dolayı hakkı 
uygulamaktan ve dillendirmekten ve dahi haksızlığa buğz etmekten imtina ediyor 
ise imanını derhâl kontrol etmeli ve sorgulamalıdır! 

Ola ki olmayan bir şeye kendini malik görmektedir! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Kendi bakışını ve değerlendirmeni Allah'ın yaratıkları hakkındaki bilgisine tercih 
etme ve üstün tutma! 

Allah (dilediği kişiyi) Müslümanların işlerini deruhte etmesi üzere görevlendirir ve 
yönetici yapar. Bu itibarla yöneticiler ve valiler zalim bile olsalar, Allah'ın onlarda bilmediğin 
bir sırrı vardır. Allah'ın onlar vasıtasıyla uzaklaştırdığı kötülükler ve onlar vasıtasıyla 
meydana gelen hayır ve maslahatlar, zalim olduklarında bile, zulümlerinden daha çoktur. 
Buna rağmen insanlar genellikle kendi bakışlarını, Allah'ın yaratıklarındaki füline tercih eder 
ve üstün tutarlar. 

Şeytan onlara gelir, haksız eleştirilerini idarecilerine yöneltmelerini sağlayarak 
onları görevlendirenin Allah olması nedeniyle doğruyla aralarına perde çeker ve Hz. 
Peygamber'in şu buyruğunu kendilerine unutturur: “Bir el itaatten ayrılır ve emre ve ehline 
karşı koyarsa, şeytan o cemaate girer.” Şeytanın oraya girmesi, bu ve benzeri hadisleri tevil 
etmek demektir. Aynı zamanda şeytan onlara şu hadisi de unutturur. Hz. Peygamber şöyle 
der: “Yöneticiler zulmederse sizin lehinize ve onların aleyhinedir; adil davranırlarsa sizin ve 
onların lehinedir." 
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Allah Kur'an ile saptırmadığı kimseyi sultan vasıtasıyla saptırabilir. Bu meseleyi 
açıklamak sadedinde sadece Hz. Âdem'in halifeliği hakkında meleklerin Allah'a itirazı 
bulunsaydı, yeterli olurdu. Dikkat ediniz! 

Hz. Peygamber zekâtın tamlığının bir tezahürünü de sadaka toplayıcının -haksızlık 
etse bile- senden razı olarak geriye dönmüş olması olarak zikretmiştir. Kastedilen zekâtı 
toplayan kişidir. Bu kapı insanların habersiz kaldığı ve nefislerinin yüzüne kapamış oldukları 
bir kapıdır. Bir hususta düşüncesi olan herkesin bir nasibi vardır, fakat Allah'ın katında 
neyin bulunduğunu bilemez. Bu konuda Allah'tan gelen pek çok delil gördük. 

Birini kınarken, Allah'ın kınadığı şekilde niteliği kınaman lazımdır, yoksa kendine 
karşı ihlâslı davranırsan o nitelikle niteleneni kınama! 

Birini överken hem sıfatı ve hem onunla nitelenen kimseyi övmelisin; zira Allah seni 
bu nedenle över. 

Fütuhat- ı Mekkiyye 18. Cilt, sf: 280 Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 


Bir rivayette Resulullah (S.A V.) efendimiz: 

"Allah'ın üç yüz altmış ahlakı vardır! Kul bunlardan hangisi ile ahlaklanırsa 
cennete girer" buyurmaktadır. 

Her ne günah işlerse işlesin pişman olup tevbe eden kulunu bağışlayacağını 
bildirmekte (Zümer - 53) bize Kur'anda Allahu Teâlâ! 

Allah'ın bu ahlakı ile ahlaklanan kaç kul vardır? 

Bize karşı işlediği hatadan pişmanlığını gördüğümüz bir kardeşimizi her 
şeye rağmen affedebiliyor muyuz? 

Kardeşim diyerek geçmişi unutup bağrımıza basabiliyor muyuz? 

Allah'ın ahlakı ile ahlaklanabiliyor muyuz? 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


"Kim yönetici olmayı talep ederse, yalnız başına bırakılır. 
Kime talebi olmadan yöneticilik verilirse, kendisine yardım edecek bir melek onunla 
görevlendirilir." 
Hz. Muhammed (S.A.V.) 


Kaç yönetici bu hadis-i şerif'i bilmekte? 
Kaç yönetici burada ifade edileni hakikati ile idrak etmekte? 
Kaç yönetici bu ifadeye göre hareket etmekte? 

Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


Sözün mahiyeti önemli olduğu gibi çıktığı mahal de önemlidir! 
Meleğin sana 'La ilahe illallah' de! demesiyle 
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Şeytanın sana 'La ilahe illallah' de! demesi bir değildir! 

İblis, Hz.İsa'ya böyle seslenince: 'Senin telkinin ile demem! Fakat La ilahe 
illallah' dedi! 

Bunu iyi anlamak gerekirir! 

Bu hakikati ifade eden Resulullah efendimizin şu hadis-i şeriflerini derinden 
tefekkür edelim: 

"Sel sularının getirdiği yeşilliklerden sakının!" 

"Kötü yerde bitmiş güzel cariyeden sakının" 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


l "Sınanmanın sebebi, kimden meydana gelirse gelsin, iddianın varlığıdır!.. 
Iddia her nerede bulunursa, sınanma orada gerçekleşir. Kim kendini bir özellikle nitelerse, o 


özelliğe göre sınanır!" 
Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 


İddia sahibi sınanır! 

Çünkü iddia ilahi bir niteliktir! 

Her ne konuda iddiamız var ise oradan imtihanımız gelecektir. 

Bu hakikati her daim hatırda tutmak ve iddialarından soyutlanmak kişiye 
büyük bir kazanç sağlar. 


Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


"Müminlere yardım etmek bizim üzerimizdeki bir haktır." - (Rum Suresi-47) 


"Mümin yardım görür, bunda kuşku yoktur. Asla yüz üstü bırakılmaz. Yardımsız 
yüz üstü bırakılan varsa, o, nereden yardımsız bırakıldığına baksın, orada imanın olmadığını 


görecektir." l 
Muhyiddin Ibn Arabi (K.S.) 


"Anlamak" o kadar kolay değil! 

Anladım... derler, ama anlamamışlardır. 

Anladım... derler, ama anladıklarını zannederler. 

Anladım... derler, ama anladıkları anlatılmak istenen değildir. 
"Anlamak" o kadar kolay değil! 
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Allah en doğrusunu bilir. 


kk% 


Akıllı insan, teenninin bulunduğu bir işte acele etmemeli ve Hakkın kendisine 


yöneldiği bir işte ise yavaş hareket etmemeli, onu elde etmek için koşmalıdır. Akıl sahibine 
aklın vereceği fayda budur. 


Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 


İnsanlık yolunun önü de ardı da kanla ıslanmış. Dikkat et de kayma! 
Bu zamanda insan çalanlar altın çalanlardan daha fazla! 
Mevlana Cealeddin Rumi (K.S.) 


“Yazık! 
İnsan başkasını yöneteceğim diye kendini yönetmekten perdelenmiştir!” 
Muhyiddin Ibn Arabi (K.S.) 


"Ey Ali! İpekli elbise giyme, ipekli elbise şeytanı çağırır." 
Hz. Muhammed (S.A.V.) 
Fütuhat-ı Mekkiyye 18.cilt, sf: 340 Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 


"Ey Ali; öfkeden sakın, şeytan Ademoğluna en çok öfkelendiğinde hakim olur." 
Hz. Muhammed (S.A.V.) 


"Hikmet kitabında şunları okudum: 

Küfrün dört dayanağı vardır. 

Bunlardan biri öfke, 

diğeri şehvet, 

diğeri hırs, 

diğeri de korku'dur!" - Vehb b. Münebbih (K.S.) 


Tevekkülü ancak müflis olanlar (tam iflas edenler/tükenenler) anlar. 
Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 
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Ali (r.a.) rivayet ediyor. Resulullah (S.A V.) buyurdular ki: 


"Evden önce komşu, yoldan önce arkadaş, yolculuktan önce azık gelir." 
(Camiussağir - 3609) 


kAX 


Allah'ın bize dönük rahmetinin bir yönü de unutmak, hata etmek ve içimizdeki 
konuşmalar nedeniyle bizi cezalandırmayışıdır. 
Allah bizi zikrettiklerimiz nedeniyle cezalandıracak olsaydı bütün insanlar helak 
olurdu. 
Fütuhat c18, s86 - Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 


Melekler, çığlıkla ağlanmadığı sürece, cenazeyle birlikte yürür. Bir çığlık olduğunda 
ise, ozaman melekler cenazeyi terk eder. 
Fütuhat c4, s240 - Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 


Hakk'ı bilen ve tanıyan, Hakk'ın emir ve rızasını gözetmekten başka bir 
gayesi olmayan kimsenin nezdinde Hakk'dan gayrısının korkusu olmaz! 


Allah en doğrusunu bilir. 


kAX 


“Unutmanın sebebi bilgiyle amel etmemektir. 
Çünkü bilgiyle amel etmek, onun suretini inşa etmek demektir ve böyle bir durumda 
unutmak imkânsızdır.” 
Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) 
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